Coming Out

De lente is begonnen...

Tijd om onze (kinder)dromen te
voeden en te laten ontkiemen!

We fantaseren in onze dagdromen.

En ‘s nachts dalen we in dromen af in ons
onbewuste.

Dromen doen we allemaal...

Dromen hébben we allemaal...
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Dromen geven toegang tot onze passie,
tot wat ons bezielt. En dus zijn ze de
ingang naar onze talenten, onze
kwaliteiten, aan datgene wat wij kunnen
bijdragen aan de wereld.

Het is dan ook enorm de moeite waard
om al onze dromen serieus te nemen.
Soms betekent dat létterlijk onze
dagdroom gaan realiseren.

Soms betekent dat om de symbolen uit

onze nachtdroom te vertalen naar het nu.

Het is belangrijker om te beginnen, dan
om een of ander doel te bereiken.

Prince
Beautiful, loved and blessed

And that is when U came and said I was...
Beautiful, loved and blessed

I'm better than the day b4

Cause U made me confess that I am...
Beautiful, loved and blessed

When U're free U're really free indeed

All U gotta do is just plant the seed

Anhhe-Marie Kuijpers

Coach in ontwikkeling

Het is altijd mijn droom geweest om ook
met kinderen te werken.

Deze lente werk ik aan:

- ouderbegeleiding.

- een bewustzijnsworkshop waarin
symbolen in dromen en sprookjes
centraal staan.

- het toepassen van principes van
Breinleren en van Motiverende
Gesprekstechnieken.

- het uitdragen van Werkend Leren.

- ..en..

En wat droomt u?
Ik help het u graag realiseren!
Lentegroet,

Anne-Marie
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