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Ssssstilte 

Foto: Edwin Melis 

 
 
 
Het was een hele tijd stil van mijn kant. 
Mijn stem was weg. Héél lastig. 
 
Ook mocht ik drie dagen helemaal niet 
praten. Dat was een ervaring op zich… 
Geen galm van je eigen stem in je hoofd.  
De geluidloze stemmetjes in je hoofd die 
langzaam vervagen. 
 
Eigenlijk wat het helemaal niet zo erg. 
Het was vooral wennen. 
Het was heel rustig. 
 
Er waren ook de reacties van anderen: 
 
- (heel hard): nou sterkte hè! 
- jeetje, dat zou ik niet kunnen 
- babbeldebabbeldebabbel (om de stilte te 
doden) 
- vernuftige vraaggesprekken waarin ik 
alleen hoef te knikken of nee te schudden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ander laten praten en vooral heel goed 
luisteren blijkt héél informatief te zijn. 
Gelukkig komt mijn stem weer terug.  
Maar de ervaring van meer luisteren neem 
ik mee. 
 
Met een aantal collega’s werk ik aan het 
opzetten van een uniek netwerk dat 
professionals, werknemers en werkgevers 
verenigt: Talent in Progress. 
 
Heeft u nog onontdekte talenten? 
In uzelf?  
In uw medewerker(s)? 
In uw studenten of cursisten? 
 
Vertel het me! Ik luister… 
 
Groet, 
 
Anne-Marie 

 
Stilte is de ervaring  
 
van geen enkel geluid,  
 
of de ervaring van zo weinig geluid  
 
dat het als volledig natuurlijk  
 
en rustgevend wordt beschouwd.  
 
 
Stilte kan echter ook als beklemmend  
 
of bedreigend worden ervaren. 
 
 
(Bron: Wikipedia) 

 


